
BEZINNING & 
ONTMOETING

Programma seizoen 2025-2026



Het B&O programma 
heeft als doel elkaar te 
ontmoeten, van elkaar 
te leren en ons samen te 
bezinnen op wat ons ten 
diepste drijft. We hopen 
dat dit programma voor 
het seizoen 2025-2026 
daartoe uitnodigt! Doe 
mee! Er is voor iedereen 
wel iets dat moet 
aanspreken.

De B&O commissie van 
de Ontmoetingskerk

Alette Muis 
06 27164700
Jeanette Drogt 
06 44579397
Jaap Thijs
06 29219221

De meeste ontmoetingsmomenten zijn zoals gebrui-
kelijk in de Ontmoetingskerk. Is het anders, dan is 
dat aangegeven. We zijn dit jaar begonnen met een 
voorzichtige samenwerking met het ‘Leeftocht’ pro-
gramma van de PKN in Hoogeveen, resulterend in een 
gemeenschappelijke activiteit die in de Vredehorst 
zal plaatsvinden (nr. 21). Door de diaconieën georga-
niseerde avonden kunnen ook in één van de andere 
twee Zuidwoldiger kerken worden gehouden. Let zo 
nodig ook op de nieuwsbrief en bij-Een. De samenwer-
king met ‘Leeftocht’ blijkt ook uit het feit dat achterin 
het boekje het Hoogeveense programma is afgedrukt. 

Het is voor ons wel erg handig als we weten hoeveel 
mensen we kunnen verwachten. Daartoe is het 
prettig als u zich tevoren opgeeft met hulp van 
bijgaand formulier. Wilt u het ingevulde formulier 
voor 1 oktober in één van de ‘zuiltjes’ in de kerk doen? 
U blijft natuurlijk altijd welkom, ook als u dit bent 
vergeten. U kunt zich trouwens ook opgeven via 
bezinontmoet@deontmoetingskerk.nl. Vergeet niet 
de nummers te vermelden. Om u te herinneren zullen 
de ontmoetingsmomenten ook steeds via bij-Een, de 
nieuwsbrief en de beamer worden aangekondigd.

Aan deze bijeenkomsten zijn natuurlijk kosten ver-
bonden. Daarom zal er steeds een mandje staan 
waar u uw vrijwillige bijdrage in kunt deponeren. Voor 
sommige activiteiten hanteren we om pragmatische 
redenen een vaste toegangsprijs.

ENKELE PRAKTISCHE ZAKENBeste lezer...

Graag tot ziens!



1. STARTZONDAG:
LATEN WE BEGINNEN! Voorafgaand is er voor 

veilingbezoekers een 
gezamenlijke maaltijd in de 
Schakel. Tijdens de veiling 
kan er geboden worden 
op activiteiten die door 
andere gemeenteleden 
zijn aangeboden. Doel 
is vooral om elkaar te 
ontmoeten tijdens de herfst-, 
winter- en lentemaanden. 
Meer info op de website 
van de Ontmoetingskerk 
onder “commissies”. Voor 
vragen: dienstenveiling@
deontmoetingskerk.nl. Vanaf 
17.00 uur inloop. 17.45 uur 
start gezamenlijke maaltijd. 
De veiling begint om 19.00 
uur.

Vrijdag 3 oktober 
17.00 - 21.30 uur

3. DIENSTENVEILING

Samen starten we het nieuwe seizoen! Jong 
en oud zijn welkom bij een interactieve 
ontmoeting met workshops en aansluitend 
een feestelijke viering in de kerkzaal. In de 
dienst worden de nieuwe ambtsdragers 
bevestigd. Na de dienst is er koffie met iets 
lekkers en afsluitend een lunch. Houdt de 
nieuwsbrief in de gaten! Daar komen ook de 
definitieve aanvangstijden in te staan.

Zondag 21 september | 09.30 uur

Geld inzamelen voor de ‘Stichting 
Wensambulance Noord-Nederland’ is 
het doel. Maar daarnaast komen we bij 
elkaar voor een gezellige avond, waarin we 
rummikub spelen en samen plezier hebben. 
De tweede en derde avond zijn gepland 
op woensdag 22 oktober en 12 november. 
In welke kerk we bijeenkomen is nog niet 
bekend. Let op de nieuwsbrief en bij-Een om 
dat te weten te komen!

Woensdag 24 september | 20.00 uur

2. DIACONIE: RUMMIKUB VOOR 
HET GOEDE DOEL



Als bij één op de vijf mensen zich een vorm van 
dementie ontwikkelt, dan raakt bijna iedereen op 
één of andere manier betrokken bij de zorg voor 
hen. Wat zijn de ervaringen van anderen? Hebben 
wij als kerkelijke gemeente aan de zorg nog iets 
specifieks toe te voegen? Daarover willen we 
graag met elkaar in gesprek gaan. Ieder die zich 
op welke wijze dan ook betrokken voelt bij de zorg 
voor de dementerende medemens is van harte 
uitgenodigd. Met Roelie Stevens-Schipper. 

Donderdag 30 oktober  | 20.00 uur

5.	 PASTORALE ZORG VOOR  
MENSEN MET DEMENTIE EN HUN 
NAASTEN 

In zes bijeenkomsten delen we gedachten en ervaringen over leven na verlies van een 
ander die van grote betekenis was in je leven: een partner, een ouder of kind, een vriend 
of vriendin. Hoe het is om daarna zelf weer verder te moeten met je leven. Herkenning 
te vinden bij een ander die hetzelfde doormaakte, kan helpen. Ook helpt het je gevoel 
verwoord te horen in een gedicht of bevestigd vanuit boeken die hierover geschreven 
zijn. Op 3 november peilen we de belangstelling en heeft u vrijblijvend de mogelijkheid 
om kennis te maken. De volgende bijeenkomsten zijn gepland op maandagochtend 5 
en 19 januari, 2 en 16 februari, 2 en 16 maart en eventueel 30/3 als afsluiting waarbij we 
toeleven naar Pasen. Met Elsbeth Klaver en Roelie Stevens.

Maandag 3 november | 10.00 – 11.30 uur

6.	 GESPREKSGROEP ‘LEVEN NA VERLIES’

Deze ongeveer 45 minuten 
durende film over de natuur 
in het polderland aan de Rijn 
en de IJssel maakt de rol van 
agrarisch natuurbeheer duidelijk. 
Natuurontwikkeling niet ondanks 
de boeren, maar dankzij de 
boeren! Genoeg gesprekstof om 
onder genot van een hapje en 
drankje over na te praten.

Vrijdag 17 oktober | 20.00 uur

4. FILM DUURZAAMHEID:
HEGGEWEER, DE 
NATUUR VAN DE BOEREN



Ook in dit seizoen komen we tijdens een lunch 
drie tot vier maal samen met vluchtelingen die 
nog maar kort of al langer in ons dorp wonen. 
Het levert mooie gesprekken op met wederzijds 
begrip. De eerste ontmoeting is op zondag 16 
november om 12.30 uur. De andere data voor 
dit seizoen zullen in bij-Een en in de Nieuwsbrief 
worden aangekondigd. Opgave vooraf is wel 
nodig! Info: Mart Krook, tel. 0528-372673; 
e-mail: deeljeTafel@outlook.com.

Zondag 16 november  | 12.30 uur

8. 	 DEEL JE TAFEL

De lekengemeenschap Iona 
(Schotland) heeft haar eigen 
spiritualiteit, muziek en wijze 
van vieren, in de lijn van het 
Keltisch christendom. Tijdens een 
avondgebed willen we daar iets 
van proeven en met elkaar beleven, 
als weg naar God, elkaar en onszelf. 
Voorganger is Betty Gras.

Zondag 9 november | 19.30 uur

7. 	 IONA VIERING

Komt U ons, de commissie duurzaamheid, 
helpen met het maken van verschillende 
leuke dingen om op de kerstmarkt te 
verkopen? Wij zorgen voor materiaal, 
koffie en koek. We maken er een gezellige 
ochtend van!

Donderdag 20 november 
10.00 – 12.00 uur 

9. 	 CREATIEVE OCHTEND 	
DUURZAAMHEID 



Dit verhaal neemt ons mee naar een tijd 
van diepe crisis. Hoe overleef je dat? Wie 
zijn jou trouw en wie ben jij trouw? De 
musical Ruth heeft alles in zich wat je in het 
dagelijks leven tegenkomt: angst, verdriet 
en rouw, zorgen om je bestaanszekerheid, 
diefstal en jaloezie, maar vooral ook liefde 
en verliefdheid. Gebaseerd op het Bijbelse 
verhaal en uitgevoerd door leden van de 
PKN uit Alteveer.

Zondag 23 november | 19.00 uur

10.  MUSICAL: RUTH, VAN 	
          GRAF TOT WIEG

Kom genieten van een warme pannenkoek of 
een lekkere kom snert in de Ontmoetingskerk. 
Geniet van de fijne sfeer en draag tegelijk bij 
aan het mooie jaardoel van de diaconie. Deze 
actie is een samenwerking met de jongeren uit 
onze gemeente, die enthousiast meedenken, 
meehelpen en zich inzetten om deze avond tot 
een succes te maken. Ons restaurant is voor u 
geopend van 17.00 - 19.00 uur. 

Woensdag 26 november | 17.00 - 19.00 uur

11.	PANNENKOEKENRESTAURANT



Alle aandacht is dit jaar gericht op het 750-jarig bestaan. Maar hoe 
ging het met de kerken sinds hier in de 14e eeuw de eerste kerk 
werd gebouwd? Wat was hier de invloed van de Reformatie? Hoe 
is het zo gekomen dat we nu in Zuidwolde drie kerken hebben? 
Allemaal vragen waar we vanavond een antwoord op hopen te 
krijgen. Henk van Goor vertelt ons meer. We organiseren deze 
avond samen met de Hervormde Gemeente. Het is immers onze 
gezamenlijke geschiedenis. De avond wordt gehouden in de 
Ontmoetingskerk.

Donderdag 27 november l 20.00 uur

12. 750 JAAR ZUIDWOLDE, 
HOE GING HET MET DE KERKEN?

Deze dichtbundel laat een nieuwe generatie 
dichters aan het woord over wat zin geeft aan 
hun bestaan. Religie maakt daar vaak nadrukke-
lijk deel van uit, al is het niet meer in de taal van 
kerk en dogma’s. Zij zoeken woorden voor de 
ervaring dat het goddelijke juist in het aardse te 
vinden is, en gebruiken daarvoor gewone taal. 
Gedichten van Lieke Marsman, Lucas Rijneveld, 
Mustafa Stitou, Babs Gons, Mark Boog en ande-
ren over kwetsbaarheid, empathie, levensmoed, 
strijdbaarheid en zachtheid. Met Els Deenen.

Donderdag 8 januari | 10.00 – 12.00 uur

14. ZIN IN GEDICHTEN: ‘HIER STOKT 
HET HANIGE HEILIGE WOORD’

13.  KERSTMARKT
Een gezellig gebeuren voor jong 
en oud. Samenzijn onder het genot 
van wat lekkers, ronddwalen langs 
de standjes, je geluk wagen bij het 
rad of een boek zoeken dat je nog 
niet hebt gelezen. Je kunt je laten 
informeren over goede doelen 
en natuurlijk een lekkere oliebol 
proeven. Op zaterdag 6 december 
worden tussen 10 en 12 uur op het 
kerkplein al kerstbomen verkocht..

Zaterdag 13 december 
10.00 – 15.00 uur



17.   JAARDOEL VAN DE 
DIACONIEËN
Het afgelopen jaar hebben de 
drie diaconieën van Zuidwolde de 
‘Stichting Wensambulance Noord-
Nederland’ ondersteund. Voor dit 
waardevolle en ontroerende initiatief 
dat volledig draait op giften en 
vrijwilligers zijn in 2025 weer allerlei 
activiteiten georganiseerd (zie o.a. 
2 en 11). Vanavond kijken we in ‘het 
Anker’ daarop terug en laten we zien 
wat het opleverde. Daarnaast wordt 
het nieuwe jaardoel bekend gemaakt. 
We hopen op uw betrokkenheid.

Donderdag 22 januari l 19.30 uur

Een avondviering met liederen, 
gebeden, lezingen en stilte in de 
sfeer van Taizé. U bent om 19.15 
uur van harte welkom om alvast de 
liederen te oefenen. Aansluitend 
begint de viering.

Zondag 18 januari | 19.30 uur

16.  TAIZÉ

Laurens ten Kate voert ons binnen in 
zijn onderzoek naar de betekenis van de 
vreemdeling in onze tijd. Het gaat over 
de wereld waarin we leven en waarin we 
de ander ontmoeten. De ander die per 
definitie verschijnt als de vreemdeling. 
Kunnen we met die vreemdeling 
een band aangaan, ook al kennen en 
begrijpen we hem niet? Ten Kate heeft 
hiervoor geen recepten, maar benadrukt 
dat het wij-zij-schema niet meer werkt: 
integreren dan wel terugsturen, het 
lijken doodlopende wegen te zijn. Is 
er een alternatief? Een uiterst actueel 
onderwerp!

Laurens ten Kate is 
filosoof, theoloog 
en hoogleraar 
vrijzinnige 
religiositeit en 
humanisme.

Zaterdag 10 jan.
14.00 – 17.00 uur  
toegang: € 10.00

15.   MINISYMPOSIUM 
FILOSOFIE: ‘WERELDTIJD; 
OVER DE VRAAG VAN DE 
VREEMDELING’



Ook dit jaar kunt u zich weer opgeven voor ‘eten op zondag’. Een gezamenlijke maaltijd 
voor iedereen en gemaakt door enthousiaste koks. Wat er deze keer op tafel komt blijft 
een verrassing! Na de kerkdienst is er de gebruikelijke koffie, daarna schenken we een 
drankje en brengen het buffet in gereedheid. Komt u ook?

Zondag 1 februari | Volwassenen € 7,00 | Kinderen € 3,50

19.   ETEN OP ZONDAG

De commissie duurzaamheid is dit jaar actief met het thema ‘hergebruik’. Op deze avond 
concentreren we ons op hergebruik van kleding. We gaan luisteren naar de ervaringen 
van Annemieke Lindenhols met haar tweedehandskledingwinkel en kijken naar een kort 
fragment uit de film ‘True Cost’. Tenslotte gaan we zelf aan de slag.

Woensdag 11 februari l 20.00 uur

20.  DUURZAAMHEID: THEMAVOND OVER HERGEBRUIK

Voor de zesde keer de succesvolle Pubquiz, met natuurlijk 
weer de medewerking van de Quiz Brothers. Stel een 
team samen (4-6 personen), verzin een leuke naam voor 
je team en geef je tenminste 2 weken van tevoren bij hen 
op. Wil je alleen komen dan zorgen wij voor een plekje in 
een team. De opbrengst is voor een goed doel.  

Zaterdag 24 januari I 20.15 uur

18.	 PUBQUIZ



“Als kind raakte ik geboeid door de verhalen over Abraham, Isaac, Jakob 
en Jozef. Ze spraken tot mijn verbeelding. Ook vormden ze een spiegel 
voor het kinderrijke gezin waarin ik groot werd. En ik was natuurlijk Jozef 
… soms, niet altijd. Later ontdekte ik een rode draad, die door de verhalen 
heen loopt: de boodschap dat jij hier op aarde bent om er te zijn tot 
zegen van anderen”, aldus Reinier Gosker. Aan de hand van enkele essays 
uit het boek van de Joodse filosoof en theoloog Jonathan Sacks ‘Genesis. 
Boek van het begin’ gaan we onder zijn leiding met elkaar in gesprek.

Donderdag 26 februari en 12 maart l 20.00 uur

22. GENESIS DOOR JOODSE OGEN

21.  DE CHRISTELIJKE KERK IN DE 21E EEUW
Wat bezielt een 21e-eeuwse westerling om zich nog te 
verdiepen in verhalen over God? In zijn boek ‘God en ik’ 
stelt Alain Verheij die vraag vooral aan zichzelf. Persoonlijk, 
kritisch en een tikje ironisch schrijft hij over zijn geloof. Na 
een scherpe analyse van onze tijd en stelt hij vast dat de 
oude christelijke verhalen en gebruiken wel degelijk iets te 
zeggen hebben over de wereld van nu. Ze stimuleren tot 
meer zelfreflectie en solidariteit, en zetten aan tot denken 
over hoop, vertrouwen en volharding. Al eeuwenlang putten 
mensen kennis, goede raad, hoop en troost uit de Bijbel. 
In de 21e eeuw hoeft dat niet anders te zijn. Alain Verhey 
(*1989) is theoloog en publicist. 

Woensdag 18 februari I 19.30 uur
De avond wordt i.s.m. ‘Leeftocht’ gehouden in de Vredehorst in Hoogeveen.



Een priester uit Rome wordt naar een Limburgs dorp 
gestuurd om te onderzoeken of een Mariabeeld echt 
heeft gehuild. De lokale gemeenschap heeft na een 
recente tragedie behoefte aan hoop en gelooft in het 
wonder. De priester heeft daar aanvankelijk weinig 
boodschap aan en is sceptisch. Waarom geloven 
mensen graag in het onwaarschijnlijke? Waar ligt de 
grens tussen werkelijkheid en bedrog? Hoe verhoudt 
de taal van de redelijkheid zich eigenlijk tot de taal van 
het geloof? Genoeg vragen om over na te praten bij 
een drankje en hapje. 

Vrijdag 6 maart | 20.00 uur

23.  FILM: DE MAN UIT ROME

Cabaretier en filosoof Tim Fransen maakte eerder maatschappelijk 
geëngageerde cabaretvoorstellingen en won er prijzen mee. Hij 
was bekommerd om de wereld. Maar of die er nou beter van werd? 
Heeft het zoden aan de dijk gezet? Daarom gooit het nu over een 
andere boeg. Met ‘Onbekommerd’ wil hij mensen en zorgeloze 
avond geven. Weg met zware thema’s en filosofisch geneuzel! 
Althans dat gaat hij proberen. Daarom begint hij programma als 
pure entertainer. Maar of hij het volhoudt om onbekommerd te 
blijven? We gaan samen naar theater de Nieuwe Kolk in Assen. Er 
zijn 10 kaarten, dus wie mee wil moet er vlug bij zijn.

Dinsdag 17 maart  | 20.00 uur | toegang: € 26,00

24.  SAMEN NAAR HET THEATER: TIM FRANSEN



26.	MAAK JE EIGEN ‘GLAS IN LOOD’

Verzamel je zaden, scheur-, stek- of zaaiplanten. 
Wat je overhebt kun je ruilen of weggeven op 
deze ochtend. Wees ook welkom wanneer je 
alleen wat wilt halen of nieuwsgierig bent. Zo 
recyclen we planten van binnen en buiten. Voor 
deelnemers aan de markt is er koffie, thee en 
iets lekkers.

Zaterdag 18 april | 10.00-12.00 uur 

25.  DUURZAAMHEID: STEKKEN, 
ZAAIGOED EN INFOMARKT

Gekleurde ramen lijken te bewegen omdat de zon er mee speelt. 
Echt glas in lood maken is een ambacht. Dat zal ons niet lukken. 
Maar we gaan samen een alternatief proberen, waarbij we 
gekleurd kunststof aan elkaar smelten en ons laten inspireren 
door Marc Chagall. Deze joodse schilder heeft prachtige 
ramen gemaakt in verschillende kathedralen, vol met bijbelse 
symboliek. Zo spelen we met het licht en maken we ons eigen 
kunstwerk. Bedoeld voor zowel kinderen als volwassenen! Op 
zondag na de dienst en het koffie drinken, tot uiterlijk 14.00 uur. 
Voor broodjes en wat te drinken wordt gezorgd.

Zondag 19 april



PROGRAMMA LEEFTOCHT HOOGEVEEN
Als u aan één of meer van de programmaonderdelen in Hoogeveen wilt meedoen, dan 
kunt u zich aanmelden via de website leeftochthgv.nl of het aanmeldingsformulier in de 
‘Leeftocht kerkentrommel’, die u in de hal vindt. 

STARTACTIVITEIT: 
LEVENSLESSEN VAN LOHUES
Luisteren naar zijn muziek, lezen en 
bespreken van zijn teksten. Met Ada 
Vrieswijk. 
Zondag 5 oktober I 15.00 uur 
Hoofdstraatkerk

1. GEEF DE VLUCHTELING EEN 
GEZICHT
Met Helmer Roelofs van INLIA en een 
bewoner van AZC Hoogeveen.
Dinsdag 7 oktober I 19.30 uur 
De Vredehorst

2. EEN GOD DIE IN MIJ GELOOFT
Bespreking van het boek van Claartje 
Kruijff door Ds. Anneke van der Velde.
Donderdag 9 oktober, 23 oktober, 6 
november I 19.30 uur 
Remonstrantse kerk

3. BIBLIODRAMA - SPELEN MET 
VERHALEN
Iedereen is noodzakelijk de held van zijn 
eigen levensverhaal. Met Tjimmie van der 
Wal.
Dinsdag 14 oktober I 19:30 en dinsdag 
10 februari | 19:30 uur I De Vredehorst

4. KERK, GELOOF EN LHBTQIA+:  HET 
GAAT OVER MENSEN
Als je niet kunt zijn wie je bent, dan ben 
je nergens. Met Ds. Wielie Elhorst.
Zondag 19 oktober I 14.00 uur 
De Vredehorst

5. KERK EN ISRAËL, JODENDOM EN 
CHRISTENDOM
Hoe ‘onopgeefbaar’ zijn we verbonden 
met het volk Israël?  Met Ds. Jan Offringa.
Dinsdag 4 november I 19.30 uur 
De Vredehorst



6. STRIJD OM ABRAHAM
Over de noodzaak van een gesprek tussen 
joden, christenen en moslims. Met Ds. 
Wim Loosman.
Woensdag 12, 19 en 26 november 
19.30 uur I De Vredehorst

7. BIJBELLEZEN OP DE MORGEN
Iets verrassends ontdekken in de oeroude 
verhalen.  Met Ds. Janke Bolhuis.
Woensdag 12 november, 10 december, 
14 januari en 11 februari | 9.30 uur 
De Vredehorst

8. FILM: ABOUT SCHMIDT
Film op maandag, nabespreking o.l.v. Ds. 
Wouter Slob op dinsdag.
Maandag 17 november en dinsdag 18 
november I 20.00 uur I De Vredehorst

9. HEMELS GROEN
Een nieuw licht op duurzaamheid als 
bijbels thema. Bespreking van het boek 
van Matthijs de Jong en Cor Hoogerwerf 
door Ds. Dick van der Vaart.
Dinsdag 13 en 27 januari, 10 februari  
19.30 uur I Herman Bavinckhuis 

10. EEN GEBROKEN WERELD HEEL 
MAKEN
Bespreking van het boek van Jonathan 
Sacks door Ds. Reinier Gosker.
Woensdag 14 en 28 januari, 11 februari 
19:30 uur I De Vredehorst

11. ZENDING EEN VER VAN MIJN BED 
SHOW?
Janneke de Vries, eerder uitgezonden naar 
Soemba en Zaïre, deelt haar ervaringen.
Donderdag 22 januari I 20.00 uur 
De Vredehorst

12. KINDEREN VAN AMALEK
Mythes en feiten rond het Israëlisch-
Palestijns conflict. Met  Erik Ader, 
diplomaat en auteur van het boek met die 
titel.
Donderdag 5 februari I 19.30 uur 
De Vredehorst 

13. MUZIEK UIT DE FILM YENTL
Met Marja ‘t Hart-Wijnhorst (vertaling en 
zang) en Wim Oostenbrink (piano).
Zondag 15 februari I 15.00 uur  
Hoofdstraatkerk



14. CHRISTELIJKE KERK IN DE 21e 
EEUW (met Alain Verheij)
Zie nr. 21 uit ons eigen programma.
Woensdag 18 februari I 19.30 uur 
De Vredehorst 

15. SPANNEND IS HET ALTIJD, MAAR 
HOE HERKEN JE DAT?
Over spanningen tussen volkeren en 
bevolkingsgroepen. De wereld van de 
NCTV. Met Jelle van Buuren.
Dinsdag 24 februari I 19.30 uur 
De Vredehorst

16. BIOLOGISCH BOEREN
Over kleinschalige landbouw (akkerbouw 
en veeteelt) door de burgercoöperatie 
‘Land van Ons’. Met Hans Mooij. 
Woensdag 4 maart I 19.30 uur
 De Vredehorst

17. KERKENTOCHT IN DE PROVINCIE 
GRONINGEN
We bezoeken op deze dag een drietal 
prachtige kerken in Noordoost Groningen. 
Info: Djurre Wijnja, tel. 06 51522338.
Zaterdag 14 maart | 10:00 uur
Vertrek 8:30 uur vanaf De Vredehorst 

18. GELOVEN MET JE HANDEN. 
KAARSEN MAKEN
Nadenken over de religieuze symbooltaal. 
We maken een eigen paaskaars. Met Ds. 
Monica Schwarz. Info: Alien Pruiksma-
Offereins, tel. 06 29175212.
Donderdag 19 maart I 19.30 uur 
Goede Herderkerk

19. BIJZONDERE AANDACHT: 
GEDICHTEN, GEDACHTEN EN 
GEBEDEN IN HET LIEDBOEK
Met Kees van Eerten. Muzikale 
medewerking van Alex Visser, Leon ‘t Hart 
(cello) en Marja Wijnhorst (dwarsfluit en 
zang).
Woensdag 15 april I 19.30 uur 
De Vredehorst

20. KLEASTERKUIER (KLOOSTER-
WANDELING) IN JORWERT
Een bijzondere plek, midden op het Friese 
platteland, waar je in alle rust op adem 
kunt komen. Nadere info: Henk Meerman 
tel. (0528) 278133.
Dinsdag 12 mei I vertrek om 8:00 uur 
vanaf De Vredehorst



Wat we verder nog doen

www.deontmoetingskerk.nl

STAMTAFEL 
ONTMOETINGSKERK
Iedereen die daar zin in heeft is hier 
welkom voor een kopje koffie en 
een praatje. De stamtafel staat in de 
Ontmoetingskerk.

Iedere vrijdag | 10.00 - 12.00 uur

ACTIVITEITEN VOOR 
KINDEREN EN JONGEREN
Samen eten, actief zijn, verhalen 
luisteren en vieren! In de Kinder- en 
Jeugdkerk ontmoeten we elkaar 
op een interactieve, vrolijke en 
betrokken manier.

Info: t.z.t. in bij-Een.


